
	 Über die Heide hallet mein Schritt;
	 Dumpf aus der Erde wandert es mit.

			 
	 Herbst ist gekommen, Frühling ist weit-
	 Gab es denn einmal selige Zeit?

									                                 Theodor Storm

Na een zeer actief leven gevuld met liefde voor Maritta, de kinderen en kleinkinderen heeft onze
lieve Han veel te vroeg afscheid moeten nemen van het leven. 

Hij had een niet aflatende interesse in de mensen en wereld om zich heen. 
We missen hem; hij was nog lang niet klaar.

Henri de RidderHenri de Ridder
Han

* Zeist, 12 september 1943                                            † Scherpenzeel, 31 mei 2022

Kapitein (R) der Veldartillerie
Oud-wethouder gemeente Scherpenzeel, 2011-2016

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
		
	 Maritta de Ridder-van Ekris	
	 Eelco en Willemijn				  
		  Hein, Cato

	 Erica en Marco				  
		  Diede, Jackie

		
	 Thea Kos-de Ridder † en Gerhard Kos
						    
Het Witte Hek 4, 3925 BH Scherpenzeel

Han is thuis, deze dagen liever geen bezoek.

Wij nemen afscheid van Han op dinsdag 7 juni om 16.45 uur in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 
in Leusden. Aansluitend is er vanaf 18.45 uur gelegenheid tot samenzijn in hotel-restaurant Schimmel,
Stationsweg Oost 243 in Woudenberg.Hier drinken we een glas op het leven van Han. Er worden broodjes geserveerd.
Het afscheid is ook online bij te wonen via http://www.cba-amersfoort.nl/live-uitvaart met code 3WA6C5


